Blaricum

Tekst: Stefan van den Bergh
Op de wijs van Big City van Tol Hansse

Waar ter wereld ik ook kom, nergens tref ik zo een bende,

als in 't ouwe Blaricom, welgelegen aan de hei

leven wij hier vrij en blij.

Ronkend in gepoetste blikkies, dure vogels met hun chikkies,

uit hun monden wolken rook, aan hun kont 'n rooie brook,

en een bek met gouwe tanden, geen parkeerplek meer voor handen.
Dus Range Rovers op de stoep, elke dag 'n hele groep,

ja het zijn er echt genoeg, op de straat en voor de kroeg,

Waar Moeke Spijk z'n biertje hijst, en de jet set vrolijk krijst.
daar staat Oog op Blarium, is ook altijd in z'n hum,

die maakt foto's voor z'n website, daar kan iedereen z'n verhaal kwijt.
hij legt vast, het wel en wee, in Blaricom holadiéé!

Blaricom---

Blaaricom---

Bla Blaricom, wat een rijkdom.

Op de Dag van 't werkpaard, zie je Blarricoms ware aard,

hoe je happy leven kan, zo te zien en volgens mij,

zijn die boeren gruwelijk blij.

Bij Klaas en Joke op de meent, ben je nooit een vreemde eend,
Bud en Thea met hun paarden, hebben hemel hier op aarde,

op de Zorgboerderij, wordt elk mens vanzelf blij.

Bij Jan en Liesbeth op de deel staan nog koeien, ja heel veel
Maar bij Henk van Piet van Wijn, is de veestapel al klein.

De boerenstand zit shocking klem between het nieuwe Blaricum.
Als alle boeren zijn verdwenen, en hoge hagen zijn verschenen,
zie je echt geen ene fuk, dat interesseert ze toch geen ruk,
en B&W zit daar niet mee, Blaricom Holadiéé!

Blaricom---

Blaaricom---

Bla Blaricom, wat een rijkdom.



Henny Koot, die schudt z'n knar, ziet ze gaan en ziet ze komen,
Kerremis in Blaricom, iedereen heeft grote dorst,

die werrekweek, die wordt geschorst.

De brandweer komt d'r an gescheurd, want d'r is weer wat gebeurd,
Jaap en Frans met al hun mannen, en ook vrouwen die dat kannen,
Ja het is een heel bedrijf, ons veiligheid staat buiten kijf.

Koop 'n ijsje bij de Hoop, gruwelijk lekker en goedkoop.

En de buurman Albert Heijn let op groot, maar ook op klein.

voor de broodnodige rust, is die koopzondag geen must.

Een dame als een botoxfee, in een grote BMW,

zie je door 't dorp racen, 't zal wel 'n BNér wezen.

Met één miljoen of twee, Blaricom holadiéé!

Blaricom---

Blaaricom---

Bla Blaricom, wat een rijkdom.!

't Gemeentehuis dat werd verkocht, naar 4 miljoen wordt nog gezocht,
Dan maar naar de Kerklaan, waar meester Maas nog heeft gestaan.
de raad is reeds geinstalleerd, Bernardusschool is 'm gesmeerd,
Die zitten bij de OBB, en daar valt het ook niet mee,

die school die was al gauw te klein, en ook die lucht was niet zofijn.
't Heb weer 'n paar ton gekost, maar de co2 is opgelost.

Op de Blaricummermeent, wordt de hele boel versteend,

maar 't wordt 'n mooie wijk, en nou verder geen gezeik,

want 't wordt hier pas benauwd, als dl ons groen wordt volgebouwd.
En dan komt magere Hein, die krijgt iedereen hier klein.

Ga je naar 't kerkhof, dat is ook al weer zo'n sof,

Zelfs begraven valt niet mee, in Blaricom Holadiéé,

Blaricom---

Blaaricom---

Bla Blaricom, WAT EEN RIJKDOMII (2x)

Klik linksboven op pijl om terug te gaan naar Oog op Blaricum



